
Aan mijn liefste Valentijn, 

Soms wordt onze liefde in stilte aanbeden 
Voor mijn gevoel is dit al té lang geleden

 Is ’t dan niet geweldig fijn 
Als we binnenkort weer samen zijn?

 Kom bij mij oogsten en kies een boom of stek 
Geef onze liefde een prachtige plek

 Want zo zal de liefde nog jaren groeien, 
Genieten we samen van alle moois dat zal bloeien

 In het bos met haar bomen komen we dicht bij elkaar 
Wat vind je van 14 februari… zie ik je daar?

Veel liefs,……
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