ZULLEN WE EEN BOOM GAAN PLANTEN

SR TV

OF NOG BETER.... TNEE?
SAMEN.
BOMEN.

MOOI IDEE*

Vandaag komen jullie samen om de handen uit de mouwen,
en deze bomen de grond in te steken. Hetis nu winter, en
de natuurisin rust. De sapstroom in de bomen staat stil,
en daarom is dit dé periode om bomen te oogsten en te
(her)planten. In de winter droogt de net geplante boom
niet uit omdat er geen bladeren zijn waardoor het vocht
verdampt, en kan hij heel rustig zijn wortels laten groeien.
Zodra de sapstroom in maart weer op gang komt, is hij
stevig verankerd in de grond en gereed om zijn bladeren te
ontvouwen.

In deze grond mogen deze bomen wortelen, zich oprichten
en hun takken vruchten laten dragen die weer door
zoogdieren en vogels kunnen worden gegeten. Wij kunnen
de zuurstof inademen die de bladeren produceren, en over
twintig jaar kan een kind onder deze boom schaduw vinden
op een warme zomerse dag.

De boom die vandaag wordt geplant, is nog maar een
zaailing. Hij heeft tijd nodig om te groeien en tot wasdom te
komen. Maar alles wat de moeite waard is, kost tijd. Straks
heeft deze boom een plek van betekenis in het ecosysteem
van dit bos. En dit bos bepaalt de leefomgeving van deze
regio. Plantacties als deze zorgen voor een schonere lucht
en een verhoogde biodiversiteit. Daarmee strekken de
effecten van deze plantactie verder uit dan dit veld. In
goede grond en met goede groeicondities maakt deze
geredde zaailing straks een verschil.

Want: Wie een boom plant voor een ander, ademt dezelfde
lucht (Loesje)

En zo is het. Veel Succes!

* (laatste couplet van gedicht Bomen, van Janneke van de Hesseweg)
Document opgesteld door Barbara Rijpkema voor Humanistisch Verbond.

0

Geef de boom bij het planten een positieve wens of
bekrachtiging mee. Leg je handen om de stam en zeg,
terwijl je hem in de grond zet:

‘Ik wens je stevige wortels’

Wanneer je de grond in het plantgat schept en aanstampt
kun je zeggen:
‘Jij bent hier op je plek. Jij maakt het verschil’

De natuur houdt ons een spiegel voor, wat we buiten zien
gebeuren kunnen we vaak betrekken op ons eigen leven.
Onderstaande vragen kunnen in een groep of in tweetallen
worden besproken.

In de winter is alles in rust, en worden de
voorbereidingen getroffen voor de lente. Lukt
het jou om in deze tijd meer rust te nemen? Op
welke manier?

» Ben je goed in wortelen en sta je stevig op je
eigen plek?

HUMANISTisex vergOND



